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Lieve familie en vrienden, 
 
Ik blader nog eens door ons vogelboek Birds of Eastern Africa om even 
te checken of ik de naam van de bijzondere vogel nog weet die bij ons 
in de achtertuin een groot nest aan het bouwen is. De hamerkop (voor 
vogelkenners onder ons: Scopus umbretta, 55cm) is al verschillende 
dagen druk bezig, zowel het mannetje als het vrouwtje, om een prachtig 
nest te creëren. Het doet me denken aan de bijbeltekst in Psalm 127:1a. 
Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers 
eraan. Prachtig geschreven als onderdeel van een pelgrimslied.  
 
De afgelopen maanden hebben we ons af en toe ook pelgrims gevoeld. 
Weinig vastigheid, veel vraagtekens, maar met de zekerheid dat God 
weet waar we naartoe reizen. In onze vorige nieuwsbrief hebben we 
laten weten dat er in januari dit jaar de Oegandese landelijke 
verkiezingen zouden plaatsvinden. Tijdens deze verkiezingen was Chris 
door de lokale bevolking herkozen. Helaas werd de uitslag 
gemanipuleerd en is Chris niet uitgeroepen als winnaar. Heel verdrietig 
voor de Pokot bevolking, die letterlijk huilden in onze compound en nog 
steeds krijgen we telefoontjes over hoe de bevolking zich 
onrechtvaardig behandeld voelt. Maar als de HEERE het huis niet 
bouwt… We geloven dat Gods plannen, plannen zijn van vrede en niet 
van onheil om een hoopvolle toekomst te geven (Jer. 29:11). Dit blijven 
we geloven, zelfs als we recentelijk te horen hebben gekregen dat Chris 
was aangewezen als nieuwe minister van Handel, maar ook nu weer 
werd zijn naam van de lijst gehaald door bepaalde mensen die Chris niet 
in een leiderschapspositie willen zien.  
 
Nu we het met een salaris minder moeten doen, hebben we besloten 
dat we een huis gaan bouwen van ons spaargeld, zodat we binnenkort 
geen huurkosten meer hebben. Het is een bijzonder project om een 
eigen nest te creëren. We bidden dat de HEERE met ons mee bouwt, nu 
de bouw gestaag vordert en ondertussen het dak op het huis zit.  
 
Bouwen doen we ook aan de projecten in Pokot. Ondanks dat Chris’ 
leiderschapspositie door iemand anders is vervuld, zijn we dagelijks 
verbonden met Pokot door telefoontjes en af en toe een bezoek aan 
Pokot. De Pokot bevolking in Achorichor, Karita, Lopedot en Loboloin 
zijn dagelijks dankbaar voor de vrije toegang tot schoon drinkwater. 
Probeer eens voor te stellen, dat je nu niet meer vele kilometers hoeft 
lopen met een jerrycan van 20 liter op je hoofd, maar dat je nu om de 
hoek de jerrycan kan vullen en zelfs je kinderen kan sturen om wat extra 
water als je te kort komt voor het koken, de afwas, badderen of kleding 
te wassen. Wat een zegen! Mede door jullie steun is het leven van 
duizenden Pokot mensen veel aangenamer geworden. Namens de 
Pokot bevolking willen we jullie heel hartelijk bedanken voor jullie 
steun! We hopen samen met Stichting OTM meer mensen te bereiken 
met schoon drinkwater in de nabije toekomst. 



En ja, vogels kunnen vliegen, maar wij zitten weer in een volledige lockdown. Op 18 juni heeft de president, 
na twee weken een gedeeltelijke lockdown, aangekondigd dat we niet meer mogen reizen, niet met de auto 
en niet met de boda boda (‘openbaar vervoer’ brommer). Dus dat betekent weer thuis zitten voor 42 dagen! 
Wilde plannen over het land ‘uitvliegen’ werden steeds sterker en als er dan een uitnodiging komt voor het 
vieren van het huwelijksfeest van mijn broer, dan zijn we niet meer te stoppen. Als God het wil stappen we 
woensdag 30 juni in het vliegtuig en hopen we in de maand juli in Nederland te zijn. We hopen velen van 
jullie te ontmoeten!  
 
Ik kijk nog even naar de boom in onze achtertuin, hamerkop vader in spé komt aanvliegen met takjes in zijn 
snavel en nestelt zich naar z’n vrouwtje om het nest nog groter te maken. Ik glimlach. We hebben veel met 
elkaar gemeen: huisje bouwen, de mogelijkheid om te vliegen, het bouwen in Gods koninkrijk en een Vader 
in de hemel die precies weet wat goed voor ons is.  
 
Warme groeten van Chris & Trudy, Salat, Kalia en Ruby 
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